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Een adagium is een kernachtige uitspraak die iemands levenservaring en idealen weerspiegelt, een 
motto. Gewoonlijk heeft een adagium een filosofische of moraliserende ondertoon: het gaat om een 
algemeen geldende wijsheid, een levenswijsheid, of om een ongeschreven regel. 
 
In mijn geval is dat: 
 

- Anders doen, anders denken! 
 

- Problemen bestaan niet, oplossingen wel! 
 

Deze twee uitspraken zijn kenmerkend. Als je achteraf biografisch terugkijkt, dan is deze houding terug 
te vinden in mijn doen en laten. Privé heeft het mij tegenslagen doen overwinnen. In mijn werk had ik te 
maken met kwesties, waarmee niemand ervaring had. 
 
Uit psychologische onderzoeken is ook gebleken dat ik voor mijzelf de lat hoog leg, maar daarmee ook 
voor de mensen in zijn omgeving. Bijvoorbeeld, medewerkers wisten dat zij mij niet moeten lastig vallen 
met een probleem. Je moet direct met een oplossing komen, liefst twee zodat er een keuze gemaakt 
kan worden. En, dan nog weet ik de aangedragen oplossing te modificeren en te upgraden tot een nog 
betere oplossing, door vanuit een ander perspectief er naar te kijken. Hierdoor werd ik als 
‘ondoorgrondelijk’ ervaren, maar altijd wel ‘betrouwbaar’. Een beter compliment kun je niet krijgen. 


