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Zij was de eerste zwarte vrouw in Amerika die een graad in 
bibliotheekwetenschappen behaalde en de tweede zwarte Amerikaan, na 
Edward Christopher Williams, die een bibliotheekopleiding volgde. 
 
Virginia was het enige kind van Socrates Edward en Caroline Elizabeth 
(Proctor) Powell. Toen beide ouders in 1913 stierven. Ze verhuisde naar 
Pittsburgh om bij haar tante te gaan wonen en twee jaar later studeerde ze 
af aan de Fifth Avenue High School in de stad. Net als haar moeder had 
Virginia zich ingeschreven aan het Oberlin College in Oberlin, Ohio. Ze 
behaalde een bachelordiploma in Engelse literatuur in 1919 en verhuisde 
terug naar Pittsburgh, waar ze als schoonheidsspecialiste werkte in de 
salon van haar tante nadat ze geen baan als docent kon krijgen.  

 
Uiteindelijk won haar passie voor kinderen en boeken en besloot ze een carrière als bibliothecaresse 
na te streven. Bij dit streven moesten twee grote obstakels worden overwonnen: eerst toelating 
krijgen tot een van de blanke universiteiten en vervolgens aangenomen worden als bibliothecaris, 
een beroep dat voor zwarte aspiranten zo goed als uitgesloten was. Onverschrokken ging Virginia 
verder. 
 
Nadat ze haar cv naar talloze bibliotheken had gestuurd, werd ze uiteindelijk aangenomen bij de New 
York Public Library, waar ze tot 1927 werkte. Er moest nog een hindernis worden overwonnen: het 
bibliothecarisexamen van de New York High School. Ze slaagde hierin met vlag en wimpel en werd 
al snel benoemd tot bibliothecaresse op de Seward Park High School in Brooklyn. 
 
Gezondheidsproblemen kregen al snel de overhand, waardoor ze gedwongen werd terug te 
verhuizen naar Richmond. Nu haar gezondheid verbeterde, hervatte Virginia haar werk als 
bibliothecaresse, uiteindelijk in het schoolsysteem van de Maggie L. Walker Senior High School tot 
haar pensionering in 1965. 
 
Onder haar onderscheidingen tijdens een lange ambtstermijn als bibliothecaris was er een van de 
Universiteit van Pittsburgh. Ook groette de American Library Association haar door haar op te nemen 
in een lijst van de ‘100 belangrijkste leiders die we in de 20e eeuw hadden’. Ze rangschikten haar op 
nummer 34. Later, postuum, in 2004, werd een plaquette ter ere van haar gemonteerd in de lobby 
van het Information Services Building van de stad. 

 


